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Ik ervaar de wereld als complex, gelaagd en intrigerend. Als neurodivergent persoon
beweeg ik me op mijn eigen manier door die lagen. Schilderen is mijn manier om er logica
in te brengen — of juist om te tonen dat het onmogelijk is alles te bevatten.

Mijn ruimtes lijken vertrouwd, maar desoriénteren; vaak zijn er geen mensen te zien, een

echo van hoe wij tegenwoordig meer in digitale werelden leven of ons terugtrekken vanuit
een verkramping door de grote geopolitieke veranderingen in dit tijdperk. Toch voel ik dat
er altijd een diep verlangen naar contact en aanwezigheid schuilt.

Schilderen is voor mij meditatief. Een plek waar logica, onzekerheid, stilte en beweging
naast elkaar bestaan. Mijn werk toont het tijdelijke, het nunc, het hier-en-nu. Het nodigt
uit om te vertragen, te kijken en te voelen: een plek waar stilte, beweging, logica en
menselijkheid samenkomen.
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